
Ons uniform in de media… 

September 2018 – ‘Libelle’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

September 2020 – ‘Nina’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Mama, wat moet ik aandoen?’ Het is een vraag die deze kinderen niet snel 

zullen stellen: ze moeten elke dag in uniform naar school. Gemakkelijk, want 

geen keuzestress voor de kleerkast, of een regel uit het oertijdperk? We 

vroegen het aan een kleuter, enkele tieners én een pedagoog. “Diepgaande 

gesprekken zijn waardevoller dan simplistisch te zeggen: ‘we zijn allemaal 

gelijk, want we dragen hetzelfde uniform’.” 

 

Propere kleertjes 

Juliette (5) is zo fier als een gieter dat ze een uniform mag dragen op school: een schortje 

met haar naam op geborduurd. “Dat is leuk, want iedereen is hetzelfde. Het is mooi, makkelijk 

en ik kan er spulletjes in verzamelen. Kastanjes, takjes en zand uit de zandbak. Alleen vind 

mama het niet zo leuk als ik zand meeneem naar huis.” Haar moeder, Katrien, lacht: “Dat is 

waar. Maar zo’n schort is praktisch: haar truien en T-shirts blijven veel langer proper.” 

“Gelukkig is de juf niet zo streng”, zegt Juliette nog. “Als de schort scheef zit, kijkt ze gewoon 

een beetje vreemd.” Eén keer was de juf wel onvermurwbaar, zo herinnert Katrien haar 

dochter. Juliette giechelt. “Ja. Toen was papa mijn uniform vergeten en moest hij snel weer 

naar huis rijden om het te gaan halen.” 

 

Katrien: “Het is een bewuste keuze om haar naar een uniformschool te sturen. Als iedereen 

dezelfde outfit draagt, krijg je uniformiteit. Er is geen onderscheid. Op die manier leren 

kinderen van kleins af aan dat iedereen gelijk is. Een extra pluspunt: we moeten ’s ochtends 

niet discussiëren. Ik leg altijd een outfit klaar, maar Juliette heeft haar eigen willetje.” (lacht) 


